
Laten we U ontmoeten Heer 

        in heel kleine daden: 

        in vragende ogen, 

        in een hand door je haar, 

        in zoenende lippen, 

        in een zegenend gebaar. 

 

Laten we U ontmoeten Heer 

        in eenvoudige mensen: 

        in spelende kinderen, 

        in jeugd die zich geeft, 

        in een man die kan knielen, 

        in een vrouw die vergeeft. 

 

Slotlied 

 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vandaag brengen we de kaarsjes vooraan van de 

kinderen die in de voorbije periode werden gedoopt.  

We geven hen een plaats in het verhaal van deze 

geloofsgemeenschap.  

Vandaag bidden wij voor … 

 

Lied 

Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 

Welkom 

 

Gebed om nabijheid 

Om die mooiere wereld te kunnen maken 

moeten we soms wel wat achter laten zodat we 

echt kunnen genieten van de verhalen. 

Want zonder het te beseffen zitten we dikwijls 

vast in zogenaamd goede gewoontes. 

Vakantie is misschien, eerst wat los laten,  

wat fout ging een plaats geven  

en ruimte maken om de verhalen  

betekenis te geven in het eigen leven. 

 

Laat ons proberen om het even stil te maken, 

om na te denken hoe we geduld  

kunnen hebben met onszelf en  anderen.  

Neem even tijd om hulp en nabijheid te vragen 

om het positieve een grotere plaats te geven in 

ons hart. (stilte ) 
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Je mag  

het ver-halen 



 

 

Eer aan God 

 

Openingsgebed 

God onze Vader, 

met heel ons wezen  

verlangen we naar rust en ontspanning, 

en zoeken we koortsachtig  

naar een tijd om op verhaal te komen  

en verhalen te ontdekken. 

Wees daarom hier aanwezig  

in deze viering, God, als inzicht en inspiratie, 

en doordring ons met Jouw zachte  

overtuigingskracht  

die ons wijs en sterk kan maakt, 

om van de komende maanden  

een zinvolle periode te maken. 

Wij willen ons openstellen voor Jou, 

hier en nu, en in de dagen die komen. Amen. 

 

Bij de verhalen 

Vakantie is … 

Wat tijd maken, de drukte eens los laten  

om eens dieper na te denken over de verhalen 

die we te horen krijgen en ze op een heel  

persoonlijke manier een plaats geven  

in het leven. Het is goed dat dit voor iedereen 

anders kan en mag zijn al zal de rode draad 

God, Jezus en de mensen wel bij iedereen  

voelbaar zijn. 

 

Meenemers voor deze week: 

Wat is de betekenis van Jezus' voorbeeld  

voor ons vandaag? 

Wat kunnen we doen om Zijn voorbeeld  

in ons leven zichtbaar te maken voor anderen? 

 

Slotgebed 

Laten we U ontmoeten Heer, 

        in hele kleine dingen: 

        in het groen van de bomen, 

        in vogelzang, 

        in adem en aarde, 

        in zonsondergang. 

      

Laten we U ontmoeten Heer, 

        in heel kleine schoonheid: 

        in een lelie op het water, 

        in een schelp op het strand, 

        in bloemen op tafel, 

        in een ring aan je hand. 

 

Laten we U ontmoeten Heer 

        in heel kleine vreugde: 

        in een heldere hemel, 

        in een warme wind, 

        in een tedere moeder, 

        in een trouwe vriend. 

   

         

 

 

 

 

Lichtpuntje van de week 

Als je al moet kiezen tussen  

eten en verwarming,  

dan is een daguitstap geen optie, 

laat staan vakantie 

In Vlaanderen leeft 1 kind op 6  

in een gezin dat zich  

geen week vakantie buitenshuis  

kan veroorloven.  

Dat wil zeggen dat  

ondanks de sociale tarieven  

bij vele attracties en logies 

via Iedereen Verdient Vakantie,  

er nog altijd veel mensen 

uit de boot vallen. 

 

Nochtans heeft iedereen recht op vakantie. 

Ook wanneer je met weinig moet rondkomen 

of met een beperking door het leven gaat. 

Vakantie is namelijk een basisrecht.  

(Samen vakanties mogelijk maken voor men-
sen in armoede | Fonds Vakantie Voor Ieder-
een 

https://www.vakantievooriedereen.be/
https://www.vakantievooriedereen.be/
https://www.vakantievooriedereen.be/


Onze Vader 

 

Vredewens 

 

Communie 

Mijn verhalen 

Mijn pen vertelt verhalen 

Verhalen waar ik in blijf verdwalen 

Verhalen die me laten stralen 

Waarover ik maar door blijf malen 

Ze vertellen wie ik ben 

Ze vertellen over het leven 

De gedachten in mijn hoofd  

worden opgeschreven 

Zodat ik ze altijd opnieuw kan beleven 

Eerste lezing Romeinen 6, 3-4.8-11 

 

Orgelmuziek 

 

Reynaertdieren voor kinderen    de vos 

 

Evangelie  Matteüs 10, 37-42 

 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in God die 

ons al de heerlijke      

dingen gegeven heeft. 

Hij is voortdurend,  

in tijd en eeuwigheid, met ons bezig. 

 

Wij geloven in Jezus Christus,  

die ons voorbeeld was en is. 

Hij haalt ons weg uit  

een oppervlakkig leven. 

Hij zorgde ervoor dat armen  

en kleinen niet weggedrukt werden. 

Hij zag waar het op aankomt. 

Daarom had hij tijd voor de mens  

en voor God, die hij zijn Vader noemde. 

 

Ik geloof in de Heilige Geest  

die nog steeds de mensen aanspoort 

om zich volledig in te zetten,   

zichzelf weg te cijferen. 

Hij roept ons op tijd te maken  

voor de anderen 

zodat niemand nog  

weggedrukt wordt om ons heen. 

 

Ik behoor tot de Kerk,  

tot al die christenen die tijd maken  

om in elk moment van hun leven 

Gods droom waar te maken. 

 

Voorbeden 

Laat ons samen bidden en zingen, 

niet in de eerste plaats voor onszelf, 

maar vooral omdat we geloven  

dat we door ons gebed onze blik verruimen 

en daardoor de wereld al een beetje veranderen. 
 

Voor alle mensen die vaak eenzaam zijn, 

dat ze iemand zouden vinden  

om samen vakantie mee te nemen, 

dat ze mensen zouden ontmoeten  

die eindelijk eens tijd hebben 

om rustig mee te praten  

en naar hun verhalen te luisteren.  

Laat ons bidden in stilte. 



Voor allen die tijdens een deel van hun vakantie 

vrijwilligerswerk willen doen. 

Dat de vriendschap en warmte voor hen 

véél deugddoener mag zijn dan alle geld  

dat ze hadden kunnen verdienen. 

Laten we zingend bidden. 

Voor alle mensen die thuis blijven  

omwille van de verantwoordelijkheid 

voor een zieke of hulpbehoevende vriend  

of familielid. 

Dat er thuis vakantie mag zijn  

in het genieten van elkaars aanwezigheid. 

Laten we bidden in stilte. 

 

Voor elk van ons, dat we tijd vinden  

om te zoeken naar nieuwe verhalen  

en uitdagende ervaringen. 

En dat we vernieuwd mogen terugkeren  

uit vakantie. 

 

We bidden ook om mensen die we hebben 

moeten loslaten … 

Hun verhalen blijven belangrijk  

en betekenisvol voor onze gemeenschap. 

Laten we zingend bidden. 

Heer luister naar mij … 
 

Offerandelied 
Delen van wat we hebben,  

om onze geloofsgemeenschap mee te dragen. 

Dank je wel om dit te doen!  

Je kan iets in het mandje leggen waarmee de 

misdienaars rond komen, 

of het kan via bankapp (niet via payconiq). 

Bidden bij het brood 

Heer God, 

zoals water “leven” betekent voor de vissen 

zoals water schepen drijvend houdt, 

mensen in alle richtingen varen doet 

en continenten onderling verbindt, 

zo is het brood een teken van leven 

en van verbondenheid met U en met elkaar. 

 

Heer, wij vragen U: aanvaard dit brood. 

Laat het teken worden van uw aanwezig komen 

in verhalen en mensen. 

Moge dit ons voedsel worden voor onderweg 

en spijs om eeuwig van te leven. 

Daarom komen wij hier aan tafel. 

 

Aan tafel: 

tafel van ontvangen, 

het kostbaarste wordt ons gegeven ... 

 

Aan tafel: 

tijd voor aan-wezigheid, 

dragende vriendschap vieren  ... 

Dat gedenken wij … 
 

Aan tafel: 

Nu wij bij elkaar zijn met mensen  

naar ons hart  ... 

Dat gedenken wij ... 


